
 
Bij wijze van nieuwjaarswens…  
 
 
 
Dat je af en toe blijft staan 
en niet steeds verder rent, 
dat je leert stilstaan 
en groeien als een boom. 
 
 
Dat je af en toe 
even een moment hebt, 
waarin je ziel stil ligt als water 
waarin het licht zich spiegelt. 
 
 
Dat je leert staan, 
niet groots en standvastig, 
maar broos en buigzaam, 
dat je oog krijgt voor de wonderen 
die je telkens weer omringen. 
 
 
Dat af en toe  
aan een of andere tak 
een bloesem opengaat, 
iets moois ontstaat, 
dat eens een woord van liefde  
een hart vindt, 
dat wensen wij jou  
en al wie je dierbaar zijn.  
 

 

W. Merckx 


